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Stichting Namasté India kon in de periode van medio 2003 tot medio 2008 bijna € 200.000,= besteden 
aan concrete, kleinschalige projecten. Lokale partner JDSSS (Jabalpur Diocesan Social Service Society) 
verzorgt de uitvoering van projecten in goed overleg met onze stichting over budgetten, prioriteiten en 
voorwaarden.  
In het werkgebied liggen vele kleine dorpen, waar vaak nauwelijks electriciteit of schoon drinkwater is. 
Gemeenschapsvoorzieningen ontbreken zoals b.v. medische zorg, pre- en postnatale zorg voor moeder en 
kind, voorlichting over preventie tegen ziekten, aids, alcoholisme, enz. De infrastructuur is er nog zeer 
primitief; onverharde wegen verbinden de dorpen met elkaar. De dagelijkse zorg voor ‘brood op de plank’ 
beheerst hun dagelijks leven.  
Aan enkele dorpsgemeenschappen heeft Namasté de afgelopen jaren gerichte steun geboden om hun 
eigen leven en toekomst meer in eigen hand te krijgen. Op eigen kosten hebben de bestuursleden van de 
Stichting de projecten bezocht en ook beoordeeld of de verzamelde gelden op een goede manier besteed 
worden. In maart van dit jaar waren we voor het laatst op bezoek in verschillende dorpen. De resultaten 
die de dorpsraden en de projectleiders toen konden laten zien waren de moeite waard. Om een idee te 
geven van de resultaten die voortkwamen uit 5 jaar financiële steun aan “de armsten van de armen”, 
geven we in deze nieuwsbrief een kort overzicht hiervan: 

• We konden meer dan 150 jonge mensen helpen een echt beroep te leren door hen een 
metselaarscursus aan te bieden. Velen van hen hebben nadien een baan gevonden bij een 
bouwbedrijf of zijn als zelfstandig metselaar aan de slag gegaan. Ook in hun eigen dorpen hebben 
zij vele stevige en duurzame woningen gebouwd wat de leefbaarheid heeft verbeterd; 

• 200 meisjes kregen een basiscursus en een brugcursus om verder te kunnen leren voor een 
volwaardig beroep met een grotere kans op een betaalde baan; 

• In 10 dorpen werden activiteiten ontwikkeld om de levensvoorwaarden te verbeteren. Meer dan 
200 actiegroepen organiseerden zich om samen nieuwe projecten op te zetten zoals een 
zaadbank, microfinanciering, een dorpsspaarbank, gezondheidsprogramma’s, diverse 
voorlichtingsprogramma’s; 

• We hielpen meer dan 300 boeren om hun land te verbeteren en betere oogsten te krijgen; 
• Er werden ook 5 dorpshallen gebouwd, 800 schoorstenen met een bakoven in de lemen huizen om 

de ziekmakende rook uit de huizen te weren; 
• Waterputten werden aangelegd, stopdammen gebouwd en kruidentuinen ingezaaid voor 

geneeskrachtige kruiden.  
Terugkijkend op deze 5 jaar mogen we heel tevreden zijn! 
 
Tot slot is het aardig om te vertellen dat in oktober de directeur van JDSSS, Thomas Kunnel, ons in 
Rosmalen heeft bezocht. Een europese vriend had hem uitgenodigd naar Europa te komen en bij die 
gelegenheid bezocht hij ook ons. Wij hebben uitvoering met hem van gedachten kunnen wisselen over het 
verloop van de projecten.  Met name hebben wij met elkaar stil gestaan bij de vraag langs welke weg wij 
de dorpen het beste kunnen begeleiden naar betere levensvoorwaarden en voldoende zelfstandigheid.  Is 
het b.v. mogelijk om financiering van de kindercentra over te dragen aan de lokale bevolking zonder het 
risico te lopen dat ze verdwijnen. We hebben zelf gezien hoe belangrijk deze centra zijn voor de toekomst 
van deze kinderen. Maar aan de andere kant willen we de mensen niet van onze bijdragen structureel 
afhankelijk maken. Een dilemma waar we in de komende maanden in overleg met JDSSS tot een goed 
besluit willen komen! Juist dit soort ontmoetingen stimuleren om met vereende kracht verder te werken 
voor de “poorest of the poor” in India. 
Met vriendelijke groeten, 
Karel Müller, Maria van Heist en Ton van den Bersselaar 
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Beste donateurs en belangstellenden,  
In juli dit jaar bestond Stichting Namasté India alweer 5 jaar. Een goede 
aanleiding voor een korte terugblik in deze nieuwsbrief. Hieronder vinden jullie 
en kleine selectie van hetgeen tot stand is gebracht, uiteraard met waardering 
voor de bijdragen van onze donateurs en enkele fondsen. 
Voor uitgebreidere informatie over de diverse projecten verwijzen wij naar onze 
website www.namaste-india.nl. Ook gaan wij graag persoonlijk in op vragen die 
er mogeiijk bij jullie leven. 
 


